
20 juli tot 27 juli 2018 

 
  

Paardrijdvakantie 
Hoenderloo 

Begeleiding: Nienke en Hannie  

Deelnemers: Jan, Fred, Corina, Edwin, 
Antoinette, Saline en Tonni. 



Dag 1 vrijdag 20 juli 2018 
 

Nienke en Hannie vertrokken om 14.00 uur van Tendens met 
het busje zonder de vakantiegangers, die gingen rechtstreeks 
naar de Mariahoeve in Hoenderloo. Antoinette kwam pas 
zondag, ze had nog andere paardrijvakantie waardoor ze niet 
al op vrijdag kon komen. Nadat de rest gearriveerd was en met 
iedereen kennis gemaakt hadden was het tijd om nog even een 
paar boodschapjes te doen bij de plaatselijke supermarkt. En 
nadat iedereen de macaroni op had gegeten en er nog wat 
spelletjes waren gedaan ging iedereen lekker naar bed. 

  



Dag 2 Zaterdag 21 juli 2018 
 

Nadat we ontbeten hadden met broodjes van de  warme 
bakker kwam Marcel om iedereen paard te laten rijden. Toni 
stond er al gelijk klaar voor en wilde wel als eerste gaan 
rijden. Een hele plezierige en leuke ochtend was het, ook Jan 
die eigenlijk geen zin had heeft toch nog een hele tijd gereden. 
'S Middags zijn we naar Apeldoorn gegaan 
waar we de markt en het centrum bekeken 
hebben. Het was ontzettend druk in de stad 
want het wk beach vollybal was dat 
weekend in de binnenstad van Apeldoorn.  
We hebben bij een Italiaanse ijssalon nog 
een heerlijk ijsje gegeten. Op de terug weg 
nog even boodschappen gedaan en toen 
naar ons vakantie verblijf waar we weer 
smakelijk gegeten hebben.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dag 3 Zondag 22 juli 2018 
 

In de ochtend paardrijden, ook kwam Antoinette aan zodat we 
nu compleet waren. 's Middags zijn we met een huifkartocht 
weg geweest. Twee hele grote paarden trokken een kar waar 
we met een grote groep op konden. We kregen een prachtige 
rit over de Veluwe. Soms zo hard dat het soms een beetje 
spannend was. Toen we weer bij het vakantie huis terug 
kwamen hebben we heerlijk pannenkoeken gebakken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 4 maandag 23 juli 2018 
 

Na het paardrijden zijn we 's middags naar de Apenheul 
gegaan. Ondanks dat het zo warm was hebben we een hele 
leuke middag gehad. Ook hebben we bij de Apenheul een 
patatje met een snackje en drinken gehad. Weer een geslaagde 
dag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dag 5 Dinsdag 24 juli 2018 
 

Nadat we sochtends een mooie buitenrit hadden gemaakt op 
de paarden met Marcel, kwamen in de middag Noortje en 
Jolanda (de begeleiders van de vorige jaren), met haar vriend 
op visite. Na een kopje koffie gingen ze met de 
vakantiegangers naar Marcel waar ze een gezellige middag 
hadden. 's Avonds hebben we met zijn allen van de heerlijke 
hartige broccoli taart gesmuld die Nienke gemaakt had. 
Na als afscheid nog een kopje koffie gedronken te hebben 
gingen de gasten weer huiswaarts. 

 

 

 

 

 

 



Dag 6 woensdag 25 juli 2018 
 

Weer een warme dag. Na het paardrijden zijn we in de middag 
naar de Braderie in Hoenderloo geweest waar Corina 2 zachte 
knuffels en een sleutelhanger kocht. Salina kocht een 
armbandje, een bedeltje voor haar pet en een enkelbandje. 
Tonni kocht een horloge zodat hij de tijd goed in de gaten kan 
houden wanneer hij weer een 
sigaretje kon roken. Edwin liet 
een polsbandje voor zijn 
vriendin maken. Antoinette 
kocht een polsbandje met haar 
naam en een Winnie de Poeh 
horloge.  
Daarna zijn we bij Marcel 
heerlijk gaan eten en kregen we 
ook nog een ijsje toe. 
Na een warme gezellige dag hebben we 's avonds in de tuin 

van Mariahoeve waar de temperatuur 
nu heerlijk was nog heel gezellig 
gezeten. 

 
 



  



Dag 7 donderdag 26 juli 
 

Vandaag gaan we barbecueën. Op weg naar Apeldoorn waar 
we alles daarvoor inkochten zijn we eerst naar het terrasje 
van het Fletcher hotel gegaan, dat lag prachtig tussen de 
bossen waar we wat gedronken hebben of een ijsje namen. 
's Avonds kwam Emma en de broer van Jan ook gezellig mee 
barbecueën.  

Het was een 
gezellige 
avond. 
  



  



Dag 8 vrijdag 27 juli 
 

De wekker ging al om 7 uur zodat we in alle rust konden 
ontbijten, koffers inpakken en opruimen.  
 

Bij het afscheid kwam Marcel iedereen nog gedag zeggen en 
uitzwaaien.  
Marcel gaf heel leuk aanwijzingen tijdens het paardrijden.  
 
Je zag ook dat ondanks de warmte iedereen genoot van het 
paardrijden en de vakantiegangers steeds ontspannener op de 
paarden zaten. 
 

Ondanks het hete weer heeft iedereen genoten. 
 

 

 

 


